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Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aanvangslied Laten wij zingend deze dag beginnen, NLB 212 

 



3 
 

2 Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven, 
 ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
 roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
 Zing Halleluja! 
 
3 Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen, 
 dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
 met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
 Zing Halleluja! 
 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Drempelgebed 
 
Gedicht/tekst 
 
Zingen Om Christus’ wil zijn wij verblijd, NLB 665 

 



4 
 

3 Hij die, ontheven hemelhoog, 
te stralend voor het sterflijk oog, 
aan de engelen verschenen is 
in ’t licht van zijn verrijzenis, - 

 
4  Hij is aanwezig in het woord, 

dat wordt gepredikt en gehoord 
in heel de wereld en geloofd, 
en dat ons zegent hoofd voor hoofd 

 
5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd, 

die inging in Gods heerlijkheid 
en voor Gods ogen, stralend schoon, 
is wat wij zullen zijn, - de Zoon. 

 
 
Gebed voor de opening van de bijbel 
 
 
Lezen uit de bijbel: 

       ef. 1: 20-23 
     luc. 24: 44-53 
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Zingen Al heeft Hij ons verlaten, NLB 663 

 
2 Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 



6 
 

Overweging 
 
Zingen Hij leeft, NLB 667 

 
2  Hij leeft  

in het hart van zijn vrienden 
als liefde die ons verbindt, 
waarmee Hij de mensen diende 
en al onze liefde begint. 

 
3 Hij leeft  

in de woorden gezongen. 
Zo gaat Hij van mond tot mond. 
Wij zingen met vurige tongen 
zijn liefde de wereld rond. 
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5 Hij leeft 
in het huis van zijn Vader. 
Daar houdt Hij ons bidden bijeen 
tot God heel de wereld vergadert, 
zijn tent over allen heen.  

 
6 Gij leeft 

voor ons oog nog verborgen 
tot aan de jongste dag, 
Gij leeft tot de dag van  morgen 
ons toont wat liefde vermag. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied God, schenk ons de kracht, NLB 418 

 
 



8 
 

 
2  Niemand kan alleen, 
 Heer, uw zegen dragen; 
 zegen drijft ons heen 
 naar wie vrede vragen. 
 Wat Gij schenkt wordt meer 
 naar gelang wij delen,  
 horen, helpen, helen, - 
 vruchtbaar in de Heer. 
 
3 Vrede, vrede laat 
 Gij in onze handen, 
 dat wij die als zaad 
 dragen door de landen, 
 zaaiend dag aan dag, 
 zaaiend in de brede, 
 totdat in uw vrede 
 ons hart rusten mag. 
 
 
Heenzending en zegen 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
U bent van harte welkom in Den Hof voor een kop koffie of thee met 
krentenwegge. 


